
 Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Almach�ge Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, 

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, 

Die geleden hee� onder Pon�us Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, 

Die opgevaren is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God de Almach�ge Vader, 

Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

De heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen; 

De vergeving van de zonden; 

De verrijzenis van het lichaam; 

Het eeuwig leven. Amen. 

 Je kan eventueel ook een tweede of andere geloofsbelijdenis geven,

 die in een meer begrijpbare taal geschreven is:

Ik geloof in God die onze Vader is.

Hij is de harteklop van ons bestaan;

Hij hee� de wereld aan onze handen toevertrouwd.

Ik geloof in Jezus, 

Gods mensgeworden Woord.

Hij hee� ons voorgeleefd wat liefde is,

hoop en vreugde,

sterven en verrijzen.

Hij is aanwezig in ons midden

in woord en teken,

totdat hij alles zal voleinden. 

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept. 

Hij schenkt ons aan elkaar 

als licht en troost,

als brood van vrede, 

als dank en vergiffenis.

Hij roept ons samen 

in de gemeenschap van de Kerk.
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Ik geloof in God die alles hee� gemaakt

en ons de �jd van leven gee�

opdat wij er zouden kunnen toe bijdragen 

dat de wereld ooit een stad van vrede wordt.

 Vanuit mijn geloof in God wil ik werken aan zijn plan.

 Daarom wil ik goed zijn en �jd maken

 om zijn stem te beluisteren.

Ik geloof in Jezus de Heer, door God naar de mensen gezonden

om voor te doen hoe wij kunnen leven.

 Vanuit mijn geloof in Jezus Christus

 wil ik �jd maken voor Hem.

 In s�lte, bezinning en gebed

 wil ik vriend zijn van alle mensen.

Ik geloof in de Geest van liefde

die ons de kracht gee� om, zoals Jezus, goed te leven.

 Vanuit mijn geloof in die Geest

 wil ik mij openstellen voor zijn kracht.

 Dan zal ik leven zoals God het wil:

 in liefde tot Hem, en in dienstbaarheid aan de mensen.

Ik geloof in de zending van de Kerk en van alle christenen:

ervoor te zorgen dat geleefd wordt in liefde en rechtvaardigheid,

in vrede en in vriendschap.

 Vanuit dit geloof voel ik mij verbonden

 met alle mensen van goede wil;

 met hen wil ik een gemeenschap vormen

 waarin wij elkaar een steun en hulp zijn. Amen.

 


