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 IK GELOOF - Bijlage: Stellingen



Geloven kan ook
zonder naar de

eucharis�e te gaan.

Geloven vraagt
vandaag heel veel 

moed.

Geloven is
lie�ebben.

Geloven is ook
bijgelovig zijn.

Geloven is
een opgave.

Geloven is de
geloofsbelijdenis
kunnen beamen.

Geloven is willen leven 
zoals Jezus leefde.

Geloven is een rela�e 
hebben met God.

Geloven is een gave. Om te geloven heb
ik de kerk niet nodig.
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Geloven is ja zeggen
op alles wat

de kerk leert.

Geloven is zich door
anderen iets laten

voorschrijven

Geloven kan niet
zonder een

geloofsgemeenschap.

Geloven is met
vertrouwen in

het leven staan.

Geloven maakt
 gelukkig.

Geloven is meewerken 
aan de droom

van God.

Geloven is een
werkwoord.

Geloven is barmhar�g
in het leven staan.

Geloven is met
aandacht en

be-/ver-wondering
naar de kerk luisteren.

Geloven is sterven
aan jezelf.



21 22

23 24

25 26

27 28

29 30



Geloven moet telkens 
opnieuw in ons leven 

wortel schieten.

Geloven is
confronterend.

Geloven is
dogma’s naleven.

Geloven doe je
met heel je persoon.

Geloven is beginnen
bij jezelf, daarna de

anderen en
daarna God.

Geloven is voor
oude mensen.

Geloven is een
evenwicht vinden

tussen naastenliefde
en liefde tot God.

Geloven is niet meer
van deze �jd.

Geloven is de pleister
op de wonden van

deze wereld.
Geloven is graag zien.
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Geloven is twijfelen.
Geloven is het
begin van een

groot engagement.

Geloven is
op weg gaan

met God.
Geloven is zoeken.

Geloven is
gekkenwerk.

Geloven is
vreselijk moeilijk.

Geloven is
God loven.

Geloven is vallen en
weten dat er Iemand is 

die je opvangt.

Geloven is iets wat je 
niet kan leren.

Geloven is een
dagdagelijkse taak.
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Geloven is niet te doen 
zonder priesters.

Geloven is wekelijks 
naar de kerk gaan.

Geloven is met je
hoofd in de wolken
en je voeten op de 

grond staan.

Geloven is een vlucht
uit de realiteit.

Geloven is werken aan 
een betere wereld.

Geloven is
mul�cultureel.

Geloven is de �en
geboden naleven.

Geloven is af en toe
s�lstaan. 

Geloven is niet bang
zijn om te lijden.

Geloven is gezever.
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Geloven is vrijblijvend.
Geloven is je leven als 

geschenk uit Gods
handen aanvaarden.

Geloven is af en toe
ook eens godver***

mogen zeggen.
Geloven is bevrijdend.

Geloven is bezinnen.
Geloven is je kinderen 

laten dopen.

Geloven is de basis
voor zoveel meer.

Geloven is niet
aan te leren.

Geloven is elke dag
bidden.

Geloven is al�jd mogen 
thuiskomen bij God.
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Geloven in God is naïef 
en enkel voor mensen 
met weinig verstand.

Geloven is enkel voor 
uitverkorenen.

Geloven en spiritualiteit 
is een louter

biochemisch proces in 
onze hersenen.

Geloven is niet
ra�oneel.

Geloven is zich geliefd 
weten (door God).

Geloven is een God
creëren in je fantasie.

Geloven is vertrouwen 
dat God het goed met 

ons voorhee�.

Geloven is blijven
geloven in het goede

in de mens.

Geloven is le�erlijk 
doen wat er
in de Bijbel

geschreven staat.

Geloven kan pas als je 
wekelijks de hos�e

ontvangt.
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Geloven is overtuigd
zijn van je eigen gelijk.

Geloven is het gezag
van de paus
aanvaarden.

Geloven is alleen zinvol 
als je in de put zit.

Geloven kan je helpen 
als je het moeilijk hebt. 

Geloven zet je aan om 
mensen graag te zien.

Geloven is gemakkelijk.

Gelovig zijn is
voor je leven.

Geloven in God kan
pas als je geloo�

in de mens.

Wie geloo�, kan
elke tegenslag aan.

Wie geloo�, kent
geen tegenslag meer.
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Geloven is fouten
maken en vergeven

worden.

Geloven maakt
je sterk.

Geloven is nodig om in 
de hemel te komen.

Geloven is weten dat
(er een) God bestaat.

Geloven in God sluit
omgang met

andersgelovigen uit.

Geloven is belangrijk 
voor een maatschappij.

Geloven is werken aan 
een betere toekomst.

Geloven is uitzien naar 
een betere toekomst.

Geloven is met anderen 
en God op weg gaan.

Er is maar één manier 
om te geloven.
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Geloven werkt
aanstekelijk.

Geloven is met
anderen en God

op weg gaan.

Geloven is kunnen
onderhandelen

met God.

Geloven is kunnen
spreken met God.

Geloven is mensen in 
zichzelf laten geloven.

Geloven is s�lstaan
bij de bron of terug
gaan naar de bron.

Geloven is het
opnemen voor kleine
en zwakke mensen.

Geloven is onrecht
bestrijden.

Geloven is vierend
samen zijn.

Geloven is soms tegen 
de stroom ingaan.
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Geloven in God kan 
maar als je geloo� in 

mensen.

Geloven is mensen
nabij blijven.

Geloven in God
is radicaal.

Geloven is jezelf
uit handen geven.

Geloven is de moed
niet opgeven.

Geloven is bruggen
bouwen, muren slopen.

Geloven is nieuwe
kansen geven.

Geloven is dankbaar
verwijlen bij de kleine
dingen van iedere dag,

die samenleven (h)eerlijk 
maken.

Geloven is “ja” zeggen
in goede en kwade

dagen.

Geloven is blijven
dromen van vrede

voor iederéén.
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Geloven is op zoek
gaan naar wie of wat

je in beweging zet.

Geloven is je onmacht 
toevertrouwen en
je gedragen weten.

Geloven begint met
geloven in jezelf.

Geloven kan je
niet alleen.

Geloven is doen.
Geloven, daar begin

je in deze �jd
niet meer aan.

Geloven is er blijven in 
geloven.

Geloven is door je
dagdagelijkse doen

laten zien dat je geloo� 
en blij� geloven.

Geloven hee� te
maken met zoeken.

Geloven is net
dat ietsje meer.
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Geloven in God kan 
maar als je geloo� in 

mensen.

Geloven is mensen
nabij blijven.

Geloven in God
is radicaal.

Geloven is jezelf
uit handen geven.

Geloven is de moed
niet opgeven.

Geloven is bruggen
bouwen, muren slopen.

Geloven is nieuwe
kansen geven.

Geloven is dankbaar ver-
wijlen bij de kleine din-
gen van iedere dag, die 

Geloven is “ja” zeggen
in goede en kwade

dagen.

Geloven is blijven
dromen van vrede

voor iederéén.
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Geloven hee� te
maken met de

schepping of met
de natuur.

Geloven hee� te
maken met ongeloof

en...toch ...

Geloven hee� te
maken met loven.

Geloven hee� te
maken met genieten.

Geloven is onmogelijk 
als ik de rijkdom van de 

Kerk zie en de Paus.

Geloven is niets
voor de jeugd!

Geloven is een manier 
om alles uit te leggen.

Geloven is manier
om mensen koest

te houden.

Geloven is je kinderen 
‘s zondags meenemen 

naar de eucharis�e,
ook al willen ze liever 
niet meer meegaan.

Geloven ja, dan hoe� 
men niet na te denken!
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Geloven is kri�sch
mogen zijn tegenover

de Kerk.

Geloven is soms
niet kunnen bidden

omdat het leven
zo’n pijn doet.

Geloven is leven
zoeken en vinden.

Geloven is je afvragen 
wat je vandaag moet 

doen om leven te
vinden voor jezelf,

je medemens.

Geloven,
de moeite waard!?


