
2. Verhaal van de voetstappen in het zand

VOETAFDRUKKEN 

Op een nacht had iemand een droom.  Hij droomde

dat hij wandelde op het strand in gezelschap van de Heer.

In de lucht flitsten scènes van zijn leven voorbij.  Van

elke scène zag hij telkens twee paar voetafdrukken in het zand:

een van hem en een van de Heer.

Wanneer de laatste scène van zijn leven voorbij geflitst

was, keek hij terug naar de voetstappen in het zand en

stelde met ontsteltenis vast dat vele malen op zijn levens-

pad slechts één paar voetafdrukken te zien was.

Tevens realiseerde hij zich dat dit telkens gebeurde

�jdens de droevigste en moeilijkste perioden

van zijn leven.

Dat stoorde hem grondig en hij besloot de

Heer hierover te ondervragen.

“Heer,U zei me toen ik besloten had

U te volgen al�jd bij mij te blijven op

al mijn wegen.  Maar ik heb gemerkt

dat gedurende mijn moeilijkste levens-

dagen er maar een stel voetafdrukken te

zien is.  Ik begrijp niet waarom U

mij precies in �jden van hoogste nood

alleen gelaten hebt.

De Heer antwoordde: “ Mijn zoon,

mijn edel kind, ik hou van je

en zou je nooit verlaten. Tijdens

jouw dagen van beproeving en

lijden, zag je maar een paar

voetafdrukken omdat ik het

was die je dan gedragen hee�.”

(ONBEKEND AUTEUR)
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