
Tekstje ‘overkant’

Niet blijven waar ik ben,

steeds weer uitvaren,

zoekend en tastend,

hopend en dromend,

langzaam maar onweerstaanbaar

de mens worden

op wie God nog al�jd rekent.

Niet blijven waar ik ben,

het zou geen leven zijn,

geen geloven zijn,

op weg gaan

steeds duidelijker 

klinkt zijn naam,

steeds herkenbaarder

wordt de horizon.
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