
Inleiding

Hieronder wordt het verhaal van Jelena Duzjeva verteld. Ze is 14 wanneer ze naar Nederland komt. Intussen is 
ze 20  jaar, ze is dus al 6 jaar in Nederland. Ze is een vluchteling, maar wel van plan iets ‘heel moois’ van haar 
leven te maken. We luisteren naar haar verhaal.

Ik weet dat het zin heeft om door te blijven vechten
Door Hanneke Ettekoven, Dagblad van het Noorden, 28 februari 2006

…
Vluchten
‘In 2000 ben ik samen met mijn moeder en zus uit Oezbekistan gevlucht. Mijn vader kwam een paar maan-
den later. Ons land veranderde heel sterk en het werd voor ons als christenen moeilijk om in Oezbekistan te 
blijven. Het was er voor ons niet meer veilig. Laat ik het zo zeggen: Een toekomst hadden we daar niet gehad.’
Foutje
‘Ook wij hebben ons eerste halfjaar in Nederland in verschillende asielzoekerscentra gewoond. In Limburg, 
Eindhoven, … Toen we in augustus in Emmen terechtkwamen, leek het erop dat we eindelijk ons eigen plekje 
hadden. Tot we in 2003, door een ‘foutje’ van onze advocaat, op straat werden gezet. Je vraagt je dan af of er 
ooit een einde komt aan alle ellende. Nu weet ik dat het zin heeft om altijd door te vechten: ik heb een eigen 
huisje waar ik samen woon met mijn man.’
Trouwen
‘Toen wij uit het asielzoekerscentrum in Emmen werden gezet, heeft een Nederlands gezin ons opgevangen. Zij 
hebben ons met alles geholpen en ik ben ze dan ook ontzettend dankbaar. Maar wat natuurlijk het allermooiste 
is, is dat ik verliefd werd op hun zoon. In 2004 zijn we getrouwd! Omdat ik geen permanente verblijfsvergun-
ning heb, moet ik mijn eigen achternaam houden. Het was voor mij best raar om mijn klasgenootjes over mijn 
huwelijk te vertellen. Maar gelukkig waren alle reacties positief.’
…
Plannen
‘Ik maak veel plannen voor later: studeren, werken en bovendien wil ik graag kinderen. Toch heb ik geen 
flauw idee hoe mijn toekomst eruit ziet. Je blijft je afvragen of je straks terug moet. Voorlopig concentreer ik 
mij gewoon op alles wat wel kan. De tijd die ik hier heb, gebruik ik om iets moois van mijn leven te maken.’

http://www.eenroyaalgebaar.nl/read/getuigenissen
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