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De goedheid van Tobit

 1 Nadat ik mijn huis weer terug had en mijn vrouw Anna en mijn zoon Tobias aan mij 
waren teruggegeven, werd ter ere van mij op Pinksteren, het Wekenfeest, een feestmaal aange-
richt. Toen ik aan tafel ging 2 en de vele gerechten zag, zei ik tegen mijn zoon: ‘Ga eens kijken of 
je ergens een arme, godvrezende volksgenoot vindt, en breng hem dan mee. Ik wacht op je.’ 3 Hij 
kwam terug met de boodschap: ‘Vader, op de markt ligt een van onze volksgenoten. Ze hebben 
hem gewurgd.’ 4 Ik liet de spijzen onaangeroerd, sprong op en droeg het lijk naar een schuurtje, 
waar ik het achterliet tot zonsondergang. 5 Thuisgekomen waste ik me en at in droefheid. 6 Ik 
moest denken aan wat de profeet Amos gezegd heeft:
 ‘Jullie feesten zullen in rouw veranderen en al jullie vreugden in gejammer.’
En ik weende.
 7 Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk. 8 Mijn naasten 
maakten zich er vrolijk over. ‘Hij ziet er niet eens tegenop, zijn leven op het spel te zetten; hij heeft 
al eens moeten vluchten, maar hij gaat gewoon door met het begraven van doden!
 9 Nadat ik de dode begraven had en ’s nachts thuiskwam, legde ik me, omdat ik ritueel 
onrein was, te ruste langs de muur van de binnenplaats, zonder mijn gezicht te bedekken.
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