
DE 7 WERKEN VAN BARMHARTIGHEID - De gevangenen bezoeken
Bijlage 17: Ik was in de gevangenis

Ik was in de gevangenis

Ik was in de gevangenis
en jullie hebben je niet om mij bekommerd.
Ik was in de gevangenis
en jullie hebben mijn gezinsleden genegeerd.
Ik was in de gevangenis
en jullie hebben je kinderen verboden
om met mijn kinderen te spelen.
Ik was in de gevangenis
en kwam weer vrij maar door jullie wantrouwen
begon de straf pas toen.
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