
DE 7 WERKEN VAN BARMHARTIGHEID - De dorstigen laven
Bijlage 19:  De grote bamboepalm

Een boer had in zijn tuin een grote bamboepalm. Hij hield van zijn bamboe en verzorgde hem 
naarstig. Als er niet genoeg regen viel, bracht de boer de bamboe het nodige water. Op zekere 
dag kwam de boer bij zijn bamboeplant en zei: ‘Mijn lieve bamboe, het spijt me zeer, ik moet 
enkele van je bladeren afsnijden. Ik ontvang bezoek, ik heb je bladeren nodig als eetborden 
voor mijn gasten.’ Nog lang sprak de boer met zachte woorden tot de bamboe, en sneed zijn 
bladeren af.
Enkele weken later ging de boer naar zijn bamboeplant met een moeilijk bericht. ‘Lieve bam-
boe’, zei de boer ‘ik moet je iets pijnlijks zeggen: ik moet je geheel omkappen.’  ‘Neen, neen’, 
huilde de bamboe angstig, ‘zo hard kan je toch niet zijn, we zijn toch altijd goede vrienden 
geweest.’ Langdurig en geduldig sprak de boer met zijn bamboe. Met gebroken hart liet de 
bamboe zich omkappen. Met krachtige slagen hakte de boer de bamboeplant om. Hij bond de 
bamboestammen aan elkaar en maakte er een lange waterleiding van, van de bergstroom tot 
het dorp, zodat daar iedereen te drinken had. Toen was de bamboe gelukkig!

(Uit een homilie van een Afrikaanse bisschop) 1
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