
FAKKELTOCHT - Bijlage 2:  Stellingen (eerste stop)

Als ik iets doe voor een ander 
word ik er graag voor vergoed.

Met samenwerking bereik je 
meer dan alleen te werken.

Ik vind het heel normaal dat mijn 
ouders alles doen voor mij,

ik hoef daarom niet iets terug 
te doen.

Als de anderen niets doen, hoef 
ik ook niets te doen.

Als christen is het mijn taak om 
me in te zetten voor de ander.

Alleen met geld kan de armoede 
uit de wereld verholpen worden.

Ik ben niet graag afhankelijk van 
iemand anders.

Ik gebruik graag mijn talenten 
om anderen te helpen.

Ik zou naar een ontwikkelings-
land willen trekken om daar

te helpen.
Bedelaars zijn profiteurs.

Mensen die in armoede verkeren, 
is door hun eigen schuld.


