
FAKKELTOCHT - Bijlage 3:  Vragen voor het schrijfgesprek (tweede stop)

Als ik me inzet voor iets of iemand ver-
wacht ik dan iets terug?

Voel ik me nog aangesproken om me in 
te zetten voor de Kerk?

Als mijn ouders iets vragen, dan doe ik 
dat direct, want zij doen ook alles voor 
mij.

Als anderen iets doen voor mij, dan ge-
loof ik dat ze dat doen uit liefde voor mij.

Wat of wie geeft me de kracht om me in 
te zetten voor anderen?

Wie is voor mij een voorbeeld in dienst-
baar zijn? Waarom?

Maakt het je gelukkig iemand te kunnen 
helpen?


