
DE 7 WERKEN VAN BARMHARTIGHEID
Bijlage 4:  Theoretische samenvatting van de wandeling

De hongerigen spijzen

Overal ter wereld lijden mensen honger, uit alle bevolkingsgroepen en leeftijdscategorieën. Noch-
tans zouden armoede en honger niet hoeven te bestaan. Er is immers genoeg eten voor iedereen.

Toch kan men niet beweren dat er niks ondernomen wordt ter bestrijding van de armoede. In 
het verleden waren er tal van hulporganisaties die aan armenzorg deden: gasthuizen, broeder-
schappen, gemeenschappen van geestelijken, … Vandaag de dag worden er grote initiatieven op 
touw gezet om wereldwijd iets te doen aan hongersnood. Broederlijk Delen bijvoorbeeld doet 
er alles aan om via hun jaarlijkse campagne mensen aan te zetten aandacht te hebben voor de 
Noord-Zuidtegenstelling. Voorts zetten Artsen zonder Grenzen, Unicef, Ieder voor Allen en tal van 
andere organisaties en instellingen zich in om iets te doen aan de honger en bijkomende noden 
van hun medemens wereldwijd. 

Ook in Vlaanderen zijn er tal van initiatieven die dit werk van barmhartigheid willen nastreven. 
In Antwerpen bestaat er bijvoorbeeld Kamiano (pater Damiaans naam op Molokaï), een thuis-
lozenrestaurant van de Sint-Egidiusgemeenschap. Zo hebben we ook tal van welzijnsschakels in 
het Gentse die o.a. voedselpakketten en warme maaltijden aanreiken: De Zuidpoort, Geraarke, 
Huize Triest, ’t Vindcentje, enz. Ook het OCMW biedt mensen de kans een maaltijd te bekomen 
aan een gunstig tarief. 

 
De dorstigen laven

Eten en drinken zijn basisbehoeften van elk mens en worden meestal in één adem genoemd. Net 
zoals er doorheen de tijd tekenen merkbaar waren van liefdadigheid m.b.t. het bestrijden van 
honger, werd er zeker ook aandacht besteed aan het laven van dorstigen. 

Er zijn in onze samenleving nog weinig plaatsen terug te vinden waar dit werk beoefend wordt. 
Van watertekort is er bij ons immers weinig sprake. Toch mogen we niet vergeten dat er wel een 
heuse waterproblematiek bestaat in andere delen van de wereld. Elke dag komen veertigduizend 
kinderen om van dorst of van slecht water en elk jaar sterven twintig miljoen mensen bij gebrek 
aan gezond water. Bijna alle vrouwen in Afrika en ook elders moeten kilometers ver gaan, met 
zware kruiken op hun hoofd, om drinkbaar water te halen. 

De organisatie 11.11.11 pakt jaarlijks uit met een campagne die ons moet bewust maken dat 
drinkbaar water geen evidentie is, maar dat zou het wel moeten worden voor allen. Ook wij kun-
nen dit werk van barmhartigheid uitoefenen, al is dat daarom niet meteen in directe zin. Zuinig 
omspringen met water bijvoorbeeld, toont al mede onze solidariteit met mensen die niet van 
het voorrecht van stromend water kunnen genieten.
 



De naakten kleden

Kleding is vandaag de dag voor de mensen zeer belangrijk. Het is niet verwonderlijk dat kleding 
zo een grote rol speelt in de maatschappij. Ze biedt je namelijk bescherming tegen kou, schaamte 
en vernedering. Daarenboven zorgt kledij nog eens voor onderscheid tussen mensen en groepen. 
Denk maar aan de voetbalploegen die elk hun eigen kleur hebben om zich van de anderen te 
kunnen onderscheiden. Zonder kleren kom je in de maatschappij niet ver, je staat dan letterlijk 
en figuurlijk in de kou. Ook populariteit hangt samen met kledij, denk maar aan de verschillende 
subculturen.

Vroeger werd dit werk van barmhartigheid vooral uitgeoefend door de rijken die op die manier 
hun hemel probeerden te verdienen. Vandaag de dag wordt het werk invulling gegeven door de 
verschillende inzamelacties die georganiseerd worden. Er zijn ook sociale centra waar men kledij 
kan afgeven. Die worden dan vervolgens voor een symbolische prijs verkocht aan het doelpubliek. 
Ook kledingcontainers zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. 

 
De vreemdelingen herbergen

Door de eeuwen heen zijn mensen op de vlucht omwille van ras, politieke opvattingen of gods-
dienst. Zelfs in de bijbelse geschiedenis gaat het heel vaak over vluchten en herbergen. De Israë-
lieten zwerven door de woestijn, op zoek naar een nieuwe thuis. Bepaalde kloostergemeenschap-
pen, zoals de franciscanen, boden reizigers en vreemdelingen onderdak wanneer ze het nodig 
hadden. Mensen die over de straten zwierven op zoek naar een plek om te overnachten waren 
dus overgeleverd aan de goede wil van anderen. Ze werden ook vaak opgenomen in de huizen 
van de arbeiders die de vreemdelingen een herberg wilden geven. 

Vandaag de dag zijn vreemdelingen en vluchtelingen duidelijk aanwezig in onze maatschappij. 
De reactie van de burgers op dit fenomeen is vaak verschillend. Vele mensen reageren vaak af-
standelijk en angstig tegenover vreemdelingen. Ze zijn hen liever kwijt dan rijk. De vrijwilligers-
organisaties die vluchtelingen en vreemdelingen helpen bij de integratie staan voor een moeilijke 
opdracht. Het primaire doel dat ze steeds voor ogen moeten houden is gastvrijheid. Waardering 
is hier een wezenlijk onderdeel van. De vreemdelingen moeten zich als andere welkom voelen in 
een nieuwe wereld. Ze zijn vaak op zoek naar betere levensomstandigheden en hopen die in hun 
nieuwe woonplaats te vinden. Dit vereist ook respect voor het anders zijn van de medemensen 
om hen zo een nieuwe thuis te bieden. 

 
De gevangenen verlossen / bezoeken

We weten allemaal hoe een gevangenis er uitziet. Een gebouw met hoge, dikke muren, met een 
poort die goed op slot zit. Eenmaal binnen zijn er nog tientallen gesloten deuren die moeten 



opengemaakt worden vooraleer je bij de gevangene kan komen. Dat opgesloten zitten is op die 
manier duidelijk zichtbaar. Maar ook figuurlijk zitten mensen vaak opgesloten.

Ze worden afgesloten van de buitenwereld en dit kan zware gevolgen hebben voor de persoonlijk-
heid van de gevangenen. Ze zitten opgesloten binnen hun eigen schuldgevoel en het is moeilijk 
daar op hun eentje uit te geraken. Het werk van barmhartigheid “de gevangenen bezoeken / be-
vrijden” is dus levensnoodzakelijk. Gevangenisaalmoezeniers, een priester die zich inzet voor de 
gevangenen en gevangenisbezoekers geven invulling aan het bezoeken van de gevangenen. Een 
organisatie als Amnesty International besteedt ook aandacht aan het bevrijden van gevangenen. 

 
De zieken bezoeken

De mens is een kwetsbaar wezen, ziek zijn overkomt ons wel eens allemaal. Wanneer een per-
soon ernstig ziek wordt, komt hij in een totaal andere wereld terecht, een wereld van dokters, 
verplegers en onderzoekers. Ernstig ziek zijn doet je hele bestaan op zijn grondvesten wankelen 
en vraagt aanpassingen van zowel jezelf als van de mensen om je heen.

In het verleden was ziekenzorg een aangelegenheid van de Kerk. Kloostergemeenschappen, zoals 
de zusters Bernardinnen in Oudenaarde, zetten zich in voor de zieke medemensen en verzorgden 
ze zo goed mogelijk. Een zieke bezoeken is vandaag de dag niet zo evident meer. De mensen komen 
niet graag in contact met een zieke omdat die hen duidt op de eigen kwetsbaarheid en eindigheid. 
Bezoek wordt soms georganiseerd vanuit de christelijke mutualiteiten, maar vaak worden zieken 
bezocht vanuit persoonlijk initiatief en dan is het belangrijk enkele basishoudingen te respecteren. 

De absolute grondhouding wanneer je een zieke bezoekt is luisteren. De zieke zit met veel vragen 
en problemen en moet de kans krijgen deze te verwoorden. 

 

De doden begraven

Mensen hebben het steeds belangrijk gevonden hun doden een respectvolle en gepaste uitvaart 
te bezorgen. Toch is het begraven van de doden oorspronkelijk geen werk van barmhartigheid, het 
wordt immers niet vermeld in Mt 25, 31 – 46. Het werd pas als zevende werk toegevoegd tijdens 
de Middeleeuwen. Na de Zwarte Dood werd het namelijk zeer belangrijk de doden te begraven 
op een hygiënische manier, met als bedoeling de pestepidemie in te perken. 

De doden een gepaste uitvaart bieden, is sedert het begin een zaak van godsdienst geweest. 
Ook in onze christelijke maatschappij werd het begraven van de doden voorzien van een daarbij 
horende kerkdienst.

De doden werden eeuwenlang rond de parochiekerk op het kerkhof begraven. Deze begraaf-
plaatsen raakten echter overvol en de hygiëne kon niet meer worden bewaard. De kerkhoven 



verhuisden naar de rand van de stad. 

De doden begraven is een werk van barmhartigheid dat in ieders leven nog steeds een belang-
rijke rol speelt. Hoewel we zien dat steeds minder mensen een kerkelijk huwelijk afsluiten of hun 
kinderen nog laten dopen, zien we dat er voor de uitvaartliturgie wél beroep wordt gedaan op 
de kerkelijke diensten.

Ook zien we dat de uitvaart van overledenen een onderwerp is waarover voortdurend nagedacht 
wordt en waarvoor voortdurend nieuwe methodes moeten worden gezocht. Zo wordt de crematie, 
ontstaan uit hygiënische en economische overwegingen, meer en meer uitgevoerd.

We kunnen dit zevende werk beschouwen als het laatste werk dat we voor een persoon kunnen 
doen. De persoon op een respectvolle manier terug toevertrouwen aan de aarde, hem of haar 
op een gepaste wijze ‘vaar wel’ zeggen bij het begin van zijn laatste reis.


