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Gebruik de bankjes rechts van je om even uit te blazen. Zoek samen
met je begeleider en je medewandelaars uit of je bij iedere stopplaats
het juiste werk hebt ingevuld. Probeer bij elk werk een voorbeeld te
vinden van hoe men dit nog nastreeft in je eigen omgeving.

= De hongerigen spijzen

= De dorstigen laven

x De naakten kleden

* De vreemdelingen herbergen

» De gevangenen verlossen / bezoeken

x De zieken bezoeken

= De doden begraven
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Inleiding

Hallo wandelaar,

Ken jij de werken van barmhartigheid? Neen? Dan heb je heel veel geluk
want vandaag kom je daar alles over te weten tijdens deze wandeling
door Gent. Je zal vandaag heel wat bijleren en ook heel wat zien, ver-
geet niet ook te genieten van deze prachtige stad.

Je staat nu voor het huisje van Barmhartigheid. Het werd rond 1661
gebouwd en versierd met witstenen panelen die de werken van barm-
hartigheid voorstellen. Kijk er maar eens goed naar en vertel aan elkaar
wat je allemaal ziet...

Ik zal je een geheim vertellen. Hier op het huisje zie je zes werken af-
gebeeld maar eigenlijk zijn er zeven werken van barmhartigheid. Hoe
dat zit? Wel, dat kom je te weten tijdens deze wandeling.

Vandaag ben jij, samen met je groep, verantwoordelijk voor het vinden
van de juiste weg. In het boekje vind je telkens enkele foto’s en een
woordje uitleg over de route. Het is aan jou om samen met de groep
op de juiste bestemming te raken. Bij iedere stopplaats moet je ook
goed opletten zodat je kan raden over welk werk van barmhartigheid
je op die plaats iets hebt geleerd.

Nog een kleine tip om je het wat makkelijker te maken: wandel steeds
langs de rechterkant van de weg!

Veel plezier!



Hier starten jullie...

Wanneer jullie het huisje goed bekeken hebben,
slaanjullie links de straatin en wandelen de straat
door tot op het einde.

Loop tussen deze
twee foto’s door!

Wandel voorbij dit gebouw en ga de eerstvol-
gende straat links in. Aan het einde van deze
straat rechts verder gaan.

Op deze plaats even stoppen..

IS

Fontein

Deze fontein is gelegen in het hartje van Gent en is een monument dat
werd opgericht bij de aanleg van een verkeersvrije zone in Gent. Het
maakt de stad gezellig en geeft het een sfeervol tintje. De fontein is
niet het ganse jaar actief, maar wordt vooral in de zomermaanden in
werking gezet. Het water dat gebruikt wordt is niet drinkbaar. In som-
mige landen worden fonteinen gebruikt als stopplaats om de dorst van
voorbijgangers te lessen. Zo vindt men in Italié haast op elk pleintje
een fontein of kraantje waar puur bronwater uitspuit.

Gooi nu de dobbelsteen en voer de opdracht uit!

Op deze stopplaats hebben we gewerkt rond
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Keer een stukje terug en sla de straat die jullie
op de foto zien, in.

Ga rechtdoor tot het einde van de straat.
Steek vervolgens de kruisende straat over
en ga deze straat in.

Aan deze fontein stoppen jullie voor de
volgende opdracht.
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Poverello Gent

Naast de deur van dit huis hangt een bord met daarop ‘Poverello’. Dit
Italiaanse woord betekent ‘kleine arme’. Poverello is een open huis,
waar iedereen welkom is, zeker mensen die het niet gemakkelijk heb-
ben en in armoede leven. Tegen een symbolische prijs krijgen ze hier
een warme maaltijd. Er wordt ook tijd gemaakt voor een babbel en
een ondersteunend schouderklopje, zodat mensen weer hoop krijgen.
Poverello wil een thuis zijn voor hen. In de 14 Poverellohuizen in Belgié
werken vooral vrijwilligers. Sommige huizen bieden ook een slaapplaats
aan. Poverello Gent is enkel een dagonthaal.

Gooi nu de dobbelsteen en voer de opdracht uit!

Op deze stopplaats hebben we gewerkt rond



Nu hervatten jullie de tocht. Keer terug, naar
het begin van de straat en sla daar rechts af.

Herkennen jullie deze foto?
Steek dit zebrapad over en ga links de hoek om.

Wanneer jullie de juiste weg namen, zien jullie
aan de linkerzijde de heilige Amandus.

Na een tijdje merken jullie aan de rechterkant
in dezelfde straat deze deur op. Hier stoppen
jullie even ...

De Mammelokker

De plaats waar je dit reliéf kan zien, was vroeger een gevangenis. Het
centrale stuk was de verblijfplaats van de cipier en wordt “De mamme-
lokker” genoemd. De naam van dit gebouw is afkomstig van het reliéf
dat boven de deur is aangebracht. Het beeldt een Romeinse legende
uit. De legende vertelt het verhaal van Cimon, een misdadiger die tot
de hongersdood veroordeeld was en opgesloten zat in de gevangenis.
Na een tijdje bleek hij niet van plan er het bijltje bij neer te leggen.
Er werd een onderzoek ingesteld en toen bleek dat hij in leven werd
gehouden door zijn dochter die hem bij elk bezoek borstvoeding gaf.

Gooi nu de dobbelsteen en voer de opdracht uit!

Op deze stopplaats hebben we gewerkt rond
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Stap rond de kerk en

Sla linksaf voor het Belfort (??? tip: kijk even hoe laat het
is). Ga naar de tweede groene deur in het gebouw en kijk
naar boven. Daar zien jullie deze afbeelding.
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gaover de Leie, richting centrum.

Het klooster van de Franciscanen

De broeders die vroeger in dit klooster woonden waren volgelingen
van Franciscus van Assisi. Hij wilde een broeder zijn die als arme tussen
de armen leefde. In de vele kloosters die vanaf de 14e eeuw gesticht
werden, vonden vreemdelingen vaak een plaats om te overnachten.

Gooi nu de dobbelsteen en voer de opdracht uit!

Op deze stopplaats hebben we gewerkt rond



Na de opdracht volgen jullie dezelfde weg
verder.

Aan dit zebrapad steken jullie over!

Direct daarna volgt er nog een zebrapad dat
jullie naar deze straat brengt.

Aan deze winkel stoppen jullie nog eens ...

Het Sint-Michielsplein

Vroeger lagen de kerkhoven vaak letterlijk rond de kerk. Ook het plein
waar jullie zich nu bevinden, was vroeger zo’n kerkhof. Toen in de 18de
eeuw werd besloten dat alle kerkhoven uit de binnenstad moesten
verdwijnen, werd ook dit kerkhof overgebracht naar de rand van de
stad. In 1785 werd dit Sint-Michielskerkhof aangekocht door de stad
Gent, die er een openbaar plein aanlegde. Nu vinden we op het plein
geen enkele verwijzing meer terug naar het kerkhof dat hier vroeger lag.

Gooi nu de dobbelsteen en voer de opdracht uit!

Op deze stopplaats hebben we gewerkt rond
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Laat Het Pand rechts van jullie liggen
en volg de straat tot op het plein
dat op de volgende foto te zien is.

Kringwinkel Ateljee

Deze kringwinkel is slechts één van de vele in Vlaanderen en biedt
aan iedereen tweedehandskledij, muziek, boeken, huisraad, ... aan
tegen goedkope prijzen. In deze kringwinkel kunnen mensen zelfs
meeneemmaaltijden verkrijgen.

Je kan er enerzijds toffe spullen vinden en anderzijds kan je er ook
zelf voor zorgen dat andere mensen er iets vinden. Wanneer je zelf
nog degelijke cd’s, kleren, boeken, ... hebt, die je niet meer gebruikt,
dan kan je ze door de Kringwinkel laten ophalen. Deze verkoopt ze
dan door aan andere mensen. In deze winkels werken mensen die
meestal al langdurig werkloos waren en nu een nieuwe kans krijgen
op de arbeidsmarkt.

Gooi nu de dobbelsteen en voer de opdracht uit!

Op deze stopplaats hebben we gewerkt rond



Vervolg jullie weg ...

Sla linksaf in de straat waar jullie deze grote
vlaggenstokken zien! Op het einde steken jul-
lie over en gaan gewoon rechtdoor.

Hier alweer even stoppen.
Voer de opdracht gerust in de
tuin uit.
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Het Pand

Deze stopplaats is een voorbeeld van een ziekenhuis uit het verleden.
Vanaf de oprichting in 1201 zijn er verschillende inwoners geweest,
onder andere de paters dominicanen. Vandaag is er een afdeling van
de universiteit Gent gevestigd.

Gooi nu de dobbelsteen en voer de opdracht uit!

Op deze stopplaats hebben we gewerkt rond
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