DE 7 WERKEN VAN BARMHARTIGHEID - De naakten kleden
Bijlage 9: Sint-Martinus

Sint Martinus

Ditis het verhaal van Sint Martinus, een Romeinse soldaat. Tijdens een van zijn veldtochten kwam
hij een halfnaakte bedelaar tegen. Deze vroeg hem om een aalmoes. Martinus had echter niets
bij zich dan zijn wapen. Toch wou hij de bedelaar iets schenken en dus sneed hij met zijn zwaard
zijn warme soldatenmantel in twee gelijke delen. Hij kon hem maar één stuk schenken aangezien
in die tijd slechts de helft van de kleding persoonlijk bezit was, de andere helft was bezit van
de keizer. Hij gaf de bedelaar met andere woorden al zijn persoonlijk bezit. 's Nachts verscheen
Christus in Martinus zijn droom met de helft van zijn mantel om zich heen geslagen. Hij zei tot
hem: ‘Wat je voor de geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.” De
volgende dag nam Martinus een besluit en begon een leven als monnik.



