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Verhaal missie 4
Op een zonnige middag, terwijl de geur van rijpe tomaten de lucht vulde,
begon ik met het voorbereiden van een heerlijk recept dat de smaken van de
zomer perfect ving.

Eerst haalde ik een mandje verse kerstomaatjes tevoorschijn en plaatste ze
zorgvuldig in een kom met koud water. Met een zachte aanraking spoelde ik
de tomaatjes, waarbij ik elk exemplaar met liefde behandelde. Nadat ze
schoon waren, nam ik mijn scherpste mes en sneed de tomaatjes in kleine,
sappige blokjes.

Terwijl de tomaten rustten, richtte ik mijn aandacht op een rode ui en een paar
knoflookteentjes. Met bedreven handen pelde ik de ui en sneed hem fijn, en
liet de geurige knoflook zijn geheimen prijsgeven terwijl ik hem eveneens
fijnsneed.

De ontmoeting van de rode ui en knoflook met de tomaten was als een reünie
van oude vrienden. Ze vonden elkaar in een kom en begonnen een vrolijk
gesprek.

Maar het feest was nog niet compleet. Ik bracht een kruidige touch met verse
kruiden die ik zorgvuldig had gewassen. Met mijn handen vol groene frisheid,
hakte ik de kruiden fijn en voegde ze toe aan het gezelschap van tomaten, ui
en knoflook. Om alles samen te brengen, schonk ik een zachte olijfolie en witte
wijnazijn over de mix.

Om de smaken te laten dansen, strooide ik een snufje peper en zout over de
salsa. Het resultaat was een verrukkelijke, zomerse creatie die de zintuigen
verwende en de belofte van een heerlijke maaltijd inluidde.

Tip: er zijn 7 ingrediënten



Ingrediënt 1

Ingrediënt 2

Ingrediënt 3

Ingrediënt 4

Ingrediënt 5

Ingrediënt 6

Ingrediënt 7

Oplossing missie 4
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Oplossing missie 3
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Stukjes lied missie 1

Zoals ik strijden zal met jou
En ruim de vijand van de baan

Wat zou ik doen indien ik jou niet had
Ik zou verdwalen in een dode stad

Jij houdt mijn leven op het juiste spoor
We gaan er vandoor

Ben er zeker van dat god met oog op mij
Haar heeft geschapen

En zelfs hoe mooi borsato al z'n liedjes voor haar zingt

Want elke keer als ik je vraag wat je wil van mij
Zeg je niks meer, je laat het open, wo-ow


